


Degenen die ik liefheb verlaat ik
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

Mevrouw

\¥eduwe van de heer

Yorzej Bielen 11994

Lid van het Heilig Paterke van Hasselt.

Geboren te Zolder op 8 juni 1932
en omringd door haar familie, zachtjes van ons heengegaan,
in \Woonzorgcentrum Vinkenhof
te Houthalen-Helchteren op 27 september 2024.

Het afscheid en de bijzetting bij echtgenoot Jozef
in de familiegrafkelder op de begraafplaats van Bolderberg,
vinden plaats in intieme kring.

U kan Alfonsine een laatste groet brengen bij
Begrafenissen Schraepen-Mathijsen, Halveweg 32A te Zonhoven,
op maandag 30 september 2024 van 18.30 uur tot 19 uur,
dit in het bijzijn van haar familie.

Rouwadres: Fam. Alfonsine Windmolders,
p.a. Halveweg 32A - 3520 Zonhoven.
Online condoleren kan via www.schraepenmathijsen.be

Dit melden u met diepe droefheid:

Jean Bielen en Rita Vaes
tBjorn Bielen
Michaél en Lesley Bielen-Lenaerts
Vince, Amélie
Sabrina Bielen
Thomas, Quin, Devin
Ludo en Josee Vaes-Bielen
Kristel Vaes
Dylan
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:
Haar neven en nichten.
De families WINDMOLDERS, BIELEN, AERTS en INDEHERBERG.

Met dank aan het personeel van Woonzorgcentrum Vinkenhof,
dokter Mark Mattens en iedereen die Alfonsine

met liefde omringd en verzorgd heeft.
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